


achter

De grimas achter de kamerjas is een intrigerend openlucht theater spektakel
over het naleven van je eigen dromen in de tijdsgeest van het bewogen leven
van theater coryfeeén als Fien de la Mar en Lou Bandy, waarbij de theatervorm

de “revue” weer even een beetje tot leven wordt geroepen.

Het is 1930 en Anna uit Afferden verlaat het land van Maas
en Waal om haar droom te verwezenlijken: coupeuse worden
in Amsterdam. Weet zij zich staande te houden tussen
artiesten als Fien de la Mar en Lou Bandy? Getekend door de
tijdsgeest en door de allesomvattende crisis is het leven in het
theater hard en blijkt al gauw dat niet iedereen zit te wachten
op de nieuwe ideeén van Anna. Hoe lost Anna dit op en weet zij
toch een brug te bouwen tussen het theaterleven in de grote
stad Amsterdam en onze geliefde streek: Maas en Waal.

Regie: Marlijn van Dijk. Muzikale leiding: Stanley Stokkermans.

2,3, 4en9, 10, 11 september 2022
20.00u-22.30u
Laarstraat 9 in Afferden (gld)

Voor (bedrijfs-)arrangementen informeer via info@musicalmaasenwaal.nl
Wij ontvangen u in september graag in een sfeervolle ruimte waar u
zowel voor, als na de voorstelling ook kunt genieten van een drankje.

Uitvoerend producent: Stichting Musicalproductie Maas en Waal. I3
Kaarten a € 17,95 via www.musicalmaasenwaal.nl
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